
14-de WGNL-fietstocht, 10 augustus 2024   
 

Na drie jaar, de laatste vond plaats in 2021, heeft er weer een WGNL-fietstocht plaats 
gevonden. Gestart werd aan de Sluiskant in Leidschendam waar de deelnemers op 
koffie/thee en koek werden getrakteerd. Er kon een kijkje worden genomen in de Petrus en 
Pauluskerk. In totaal namen er 11 leden en 5 partners deel aan deze fietstocht. Een leuk 
groepje. 
 
Organisatie 
Kees en Oscar, als organisatoren, namen met gele hesjes de begeleiding van de groep voor 
hun rekening. Bij de start nam Kees de leiding en Oscar vormde met een fluitje van José de 
bezemwagen/fiets.  
 
Vis happen 
De eerste stop vond plaats aan de Scheveningse haven, waar liefhebbers werden 
getrakteerd op een visje: een broodje haring met ruim ui of een flinke portie kibbeling.  
Het was met het zonnetje en het uitzicht op de levendige haven een genot.  
 
De tocht werd vervolgd door Scheveningen en het duinpad naar Kijkduin. Onderweg werd 
even gestopt waar Martin uitleg heeft gegeven over een huismussenproject in de buurt van 
het voormalige Norfolk-terrein.  
Voor de niet e-bikers was het gezien de duintoppen en windkracht 5 (tegen) best wel een 
uitdaging. Maar zij hebben zich kranig gedragen.  
 
Zandmotor 
In een strandpaviljoen voor de zandmotor is de lunch gebruikt onder het genot van een 
drankje waarbij de eigen mee gebrachte boterhammen mochten worden genuttigd! Een 
uitleg over het ontstaan en het doel van de zandmotor werd door Kees uitgedeeld.  
Na deze stop, zo rond 13.00 uur, werd de tocht vervolgd door de duinen met uitzicht op de 
zandmotor, waarna we na een paar duinenkilometers het Westland indoken. Een mooie tocht 
door het kassengebied met al zijn bedrijvigheid.  
 
Museum 
De volgende stop was in Honselersdijk waar we het Westlands Museum hebben bezocht -  
een aanrader. Na deze stop van een uurtje vervolgden we de tocht middels een kaarsrechte 
weg via Kwintsheul, Wateringen, Rijswijk weer terug naar Leidschendam. Onderweg namen 
vijf deelnemers eerder een afslag naar huis en reden 11 deelnemers terug naar het 
vertrekpunt op het plein aan de Sluiskant.  
 
Met 10 overgebleven deelnemers hebben we een drankje gedaan inclusief het nuttigen van 
een portie bitterballen. Mede door het weer, het uitstekende humeur van de deelnemers en 
de door Kees en Oscar prachtig uitgezette ANWB-knooppuntenroute van ruim 50 km 
vormde deze fietstocht een prachtige dag en is zeker volgend jaar voor herhaling vatbaar.   
 

Kees en Oscar  


